
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

27 oktober 2024  Voorganger: ds. Gerda van Vliet 

    Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Viering Maaltijd van de Heer 

Thema- Gezien worden - 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij: Altijd Aanwezige  

 

Altijd Aanwezige cirkel en kern van mijn leven jij trekt aan en omhult. 

Ruimte van liefde nodig mij uit om binnen te gaan. 

 

Intochtslied (staand): 276:1,2 en 3  Zomaar een dak boven wat hoofden 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 



onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

Bemoediging en groet  

 

Aanvangswoorden 

 

Gebed om ontferming: 

 

Antifoon Cantorij: 

Laat mijn gebed mogen stijgen, als wierook omhoog tot uw aanschijn. 

Moge het, als ik mijn handen ophef tot een waardig offer u zijn. 

Wanneer ik roep tot U: verhoor mij, o Heer 

 

Na elke intentie -Allen: Wanneer ik roept tot U: Verhoor mij, o Heer. 

 

Antifoon Cantorij:  

Laat mijn gebed mogen stijgen. 

 

Lied: 305:1, 2 en 3 Alle eer en alle glorie 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

 



Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Leefregel: Matt. 7:1-5, 7-12 

 

- Tijdens het zingen van Lied 385 worden brood en wijn binnengebracht   

Lied: 385:1, 2, 3 en 4   De tafel van samen 

 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

Wij mogen komen eten 

en niemand wordt vergeten. 

De tafel van samen, de tafel is gedekt. 

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 

Dit brood houdt ons in leven, 

door God is het gegeven. 

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 

en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar wordt de wijn geschonken 

en mondjesmaat gedronken. 

De tafel van samen, de tafel van het goed, 

daar vinden wij vrede, in overvloed. 



Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen. 

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Ps. 13 

 

Lied: Zingenderwijs 54: 1 en 2 Geen uitzicht om naar toe te gaan 

 

Geen uitzicht om naar toe te gaan / geen plek geen been om op te staan, 

Nergens een nieuw beginnen. / Nergens een toegestoken hand, 

Alom het grauwe niemandsland, / geen mens om te beminnen. 

Geen houvast meer in het bestaan, / geen ander om naar toe te gaan, 

Niets om aan te verbinden, / een mens die zoekgeraakt en klein 

Toch met de mensen mens wil zijn / en zich wil laten vinden 

 

Jij die mij zoekt, Jij die mij vindt, / Jij die iets nieuws met mij begint 

En die mij om doet keren / naar waar het leven wordt geleefd 

En ieder die om toekomst geeft, / het leven nieuw kan leren. 

Jij die mij ziet en noemt bij naam, / die mij ontdoet van hoon en blaam, 

Mij ziet met nieuwe ogen, / bij Jou zal ik een iemand zijn, 

Gezien, gekend, bevestigd zijn / En voluit leven mogen,  

 

Schriftlezing: Marcus 10: 46-52 

 

Cantorij - Onze Heer zal je hernieuwen (Taizé) 

 

Onze Heer zal je hernieuwen, God zal je nooit verstoten. 

Onze Heer komt om je te ontmoeten, om je te ontmoeten. 

   

Verkondiging 

 

 



Cantorij – Toekomstlied 

 

Is onze toekomst vastgelopen, zien wij geen licht en redding meer, 

geen rechte weg om op te lopen, daalt donker op de aarde neer –  

Breek jij dan in ons leven binnen, zeg jij ons nieuwe toekomst aan, 

doe jij ons dan opnieuw beginnen, roep jij ons om op weg te gaan. 

 

Jij die ons zien zult als wij dwalen, en als wij neergebogen zijn, 

zul jij ons uit de diepte halen, maak jij de zware machten klein? 

Armen vul jij met goede gaven, gebogen mensen richt jij op, 

al wie jou om bevrijding vragen vinden in jou hun Redder God 

 

Maak ons tot mensen naar jouw woorden, breng ons in licht en vuur 

ons aan. 

Wees er voor ons, dat wij jou horen, wek onze wil om op te staan. 

Wat jij beloofd hebt, laat dat komen: een aarde vol gerechtigheid. 

Breng ons de vrede die wij dromen, kom over ons, verhaast de tijd. 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

 

Lied: Ik geloof in mijn God als de kracht (Rak. Nabij 68, Mel. Lied 840) 

 

Ik geloof in mijn God als de kracht, 

die het licht ontsteekt, waar het duister is, 

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,  

die een vuurvlam is in de nacht. 

 

Ik geloof in mijn God als de bron,  

van waaruit alles leeft wat geboren is, 

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is, 

die het woord sprak waarmee begon. 

 

Ik geloof in mijn God als het doel 

van de voeten die hier op aarde staan, 

van de dromen die door alle landen gaan, 

van de zoektochten van het gevoel. 

 

 

 



Ik geloof in mijn God als de stem, 

die de wereld naar toekomst en vrede leidt 

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid, 

van geloof, hoop en liefde door Hem. 

 

MAALTIJD VAN DE HEER  

 

Lofprijzing   

 

Wij danken U, HEER onze God, door Jezus, onze Heer, 

dat U een God van mensen bent, dat U ons kent bij onze naam, 

dat U de wereld in uw hand houdt . 

Want U heeft ons geschapen en ons geroepen in dit leven, 

zodat wij met U verbonden zouden zijn. 

U heeft ons door Jezus Christus bevrijd uit de macht van donker en 

dood 

en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht: 

vrijheid, vrede, vreugde, voor alle mensen die U lief heeft. 

Daarom, samen met alle levenden en met allen die ons in geloof zijn 

voorgegaan 

prijzen wij uw naam en aanbidden U met de woorden: 

 

Lied 985:1 Heilig, heilig, heilig 

 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

boven ons mensen: de naam van God de Heer! 

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 

mensen beneden zingen U ter eer! 

 

Zegening   

Wij zegenen en prijzen U, trouwe God 

en gezegend is Jezus, de Levende die U heeft gezonden. 

Hij is als eerste uit de dood opgestaan 

en heeft voor ons een doortocht gemaakt 

door de dood naar de ruimte van het leven. 

Zo is Hij onze herder, de hoeder van zijn volk. 

 

 



Onderwijzing  

Bij de maaltijd van de Heer vieren en gedenken wij hoe Jezus Christus 

heeft geleefd: om ons te dienen zonder voorbehoud, tot het einde toe. 

Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot op het kruis. Voor ons is 

Hij gestorven en begraven. Maar we gedenken ook dat Hij op de derde 

dag is opgewekt uit de doden en dat Hij nieuw leven heeft gebracht: 

verzoening voor allen die gebukt gaan onder kwaad, zonde en dood. 

Zo heeft Hij zichzelf gegeven als brood voor de wereld. 

 

Vredegroet – Lied 421 Vrede voor jou (2x) 

 

Gebedslied: Blijvende Nabije - met Cantorij  

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Vul ons met jouw sterkte, hemelhoog. 

Hoor ons zingend bidden, onze stem. 

Leid ons, adem van God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Blaas in ons jouw adem, nieuwe moed. 

Bouw bij ons jouw woning, vredeshuis. 

Hoor ons, wees onze God. 

 

Blijvende Nabije, zegen ons. 

Draag ons in jouw handen, maak ons één. 

Neem van ons de boosheid en de wraak. 

Maak ons mensen van jou. 

 

Delen van brood en wijn 

 

We zingen daarbij uit Lied 833: U omarmt mij 

 

U omarmt mij wie ik ben 

zuivert en bezegelt mij 

uw belofte is: Ik zal er zijn voor jou 

 

 

 

 



GAVEN EN GEBEDEN 

 

Dankzegging en voorbede 

Stilte 

Cantorij: De Liefde 

 

Wat is het woord van de Ene. 

Het is de Liefde die in haar stilte, de hele kosmos voortbrengt. 

En alles tot in zijn kern bewaard en ons beweegt haar te vertalen. 

 

Collecte:  Diaconie:  ’t Huis van Heden, Hospice Zuidoost-Drenthe 

 

Slotlied: Sta op als mens van zegen (Rakelings Nabij 76, Mel Lied 345) 

 

Sta op als mens van zegen, / verspreider van het licht, 

aan wie is af te lezen / de glans van Gods gezicht. 

Aan wie is uit te horen / de waarheid van zijn stem. 

Sta op als mens van zegen, / geroepene door Hem. 

 

Sta op als mens van liefde, / die omziet naar het hart. 

Als schuilplaats tijdens stormen, / bij dat wat ons benart. 

Als anker in de branding / met vaste grond in Hem. 

Sta op als mens van liefde, / geroepen door Gods stem. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

 

Amen:  

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 



Nieuwsbrief   
 

Nieuwsbrief zondag 27 oktober 2024 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, heeft een plek gekregen in 

Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4, Hoogeveen, om verder te 

revalideren. 

- Dhr. R. Dogger, is voor een bloedtransfusie opgenomen geweest in 

het Scheperziekenhuis. Hij is ernstig ziek thuis, Kanaalweg 3, 7761 

PH Schoonebeek. 

 

We bidden voor hen die verdriet, pijn en eenzaamheid ervaren. In 

naam van God – Degene die is en er zal zijn - zien we om naar elkaar. 

Soms is dat op een manier die Marinus van de Berg zo verwoordt: 

 

Er is niemand die kan zeggen waarom. 

Er is geen woord dat troost. 

Er is alleen groeiende pijn, 

overweldigend verdriet, 

machteloos zeer 

 

Er is maar één ding dat kan: 

Er-te-zijn als de mens 

die de pijn, de ellende 

hoort en ziet. 

 

Open inloop dinsdagmiddag 

Van 14.00 – 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen 

te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit in de consistorie en zie uit naar 

uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. Niers Burgemeester Bramerstraat Hardenberg, 

en naar: Dhr. D. Slomp, Jachthoorn. 

 



Samen op zoek op 10 november 

 

Sommige mensen hebben een ervaring gehad die een wending en soms 

zelfs een doorbraak in hun leven betekende. Dit kan maken dat je 

anders gaat leven of tegen het leven aankijkt. 

Zo ook journalist en schrijver Bas Steman die ervaringen meemaakte 

van een in de 2de WO omgekomen parachutist op de Ginkelse heide. 

Hij beschrijft dit in zijn boek “Morgan”. Een zeer verrassende en 

indrukwekkende gebeurtenis die bijna niet te bevatten is! 

We hebben deze avond dan ook het thema “Er is meer tussen hemel en 

aarde” meegegeven. 

Als u benieuwd bent geworden wat deze man is overkomen, kom dan 

op 10 november naar de grote zaal achter de kerk. We laten deze 

avond een gesprek met Bas Steman horen en zien. De zaal is open 

vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. Na de bijeenkomst 

kunnen we nog even napraten onder het genot van koffie of thee. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

Met iedereen, groot en klein, danken we God voor Zijn gaven en 

vieren en beleven we dankdag. 

 

Op dankdag, woensdag 6 november, organiseren de kinderen en 

tieners een dankbaarheidsmarkt in de ontmoetingsruimte van het 

Kruispunt in Erica. We vragen aan jullie om iets mee te nemen wat op 

de 'dankbaarheidsmarkt' weggegeven mag worden. Dit kan een lekkere 

zelfgebakken cake/koek zijn, zelfgemaakte jam, sap of appelmoes, een 

pompoen, bloemen uit de tuin, appels van eigen boom, zelfgemaakte 

kaartjes, alles is goed. U kunt dit woensdag 6 november voor de dienst 

inleveren in de ontmoetingsruimte van de kerk. De jeugd zal het in 

ontvangst nemen. Na de dienst mag iedereen, onder het genot van een 

kopje koffie of thee, rondlopen op de markt en iets uitzoeken om mee 

naar huis te nemen. Zo genieten we allemaal van God zijn gaven. 

Wat: dankbaarheidsmarkt voor iedereen Wanneer: woensdag 6 

november tijdens Dankdag Waar: Kruispunt in Erica 

We hopen u allemaal te zien. 

 

 

 

 



 

Kaarsje branden op zaterdag 2 november in de 

Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.  

 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop 

dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk. Het 

laten zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest en 

nog is. 

Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig 

ritueel. Het is stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer 

verbonden te zijn met diegene die een lege plek heeft achtergelaten. 

Op zaterdag 2 november zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in 

Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te 

branden. Dit kan tussen 16.00 en 19.00 uur. U kunt dit in alle rust 

doen. 

Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje 

meenemen dan kan dat natuurlijk ook. 

U bent van harte welkom. 
 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 1 november is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 3 november 

Voorganger:  Drs. R. Stoel  

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

